Voor het nieuwe jaar wens ik jullie:
Tijd om van de kleine dingen te genieten
Rust om stil te staan bij mooie momenten
Sterkte om tegenslagen te overwinnen
Vriendschap om je hart te verwarmen
Humor om wat somber is te kleuren

Een glimlach om elke dag mee te beginnen

Fijne feestdagen gewenst en een
voorspoedig 2026/

Groetjes,

Leen




